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Signature Highlights of Morocco 

Dag 1: Brussel - Marrakech

Aankomst in Marrakech volgens jullie vluchtschema. 

Ontvangst en privé transfer naar Riad Slitine: http://riad-slitine.com

Riad Slitine ligt in het hart van de medina-wijk, op een ideale locatie, dicht bij historische bezienswaardigheden en op 2
minuten lopen van de souks en Jamaa el Fna (UNESCO werelderfgoed). 

Gebouwd tussen de 17e en de 18e eeuw, is dit voormalige eigendom van opmerkelijke Marrakchis samengesteld uit
vier riads en heeft een oppervlakte van 1100 m². Het werd in de vroege jaren 2000 in zijn oorspronkelijke architectuur
gerestaureerd door zijn huidige eigenaar, Ignace Beloqui.

Dag 2: Riad Slitine Marrakech

Ontbijt in Riad Slitine. Tour met gids in Marrakech. Ontdek hieronder onze stops.

Bezoek de Majorelletuin, gemaakt in de jaren twintig door de Franse schilder Jacques Majorelle, die de zeldzaamste
soort rond zijn atelier heeft geplant. Deze tuin, met weelderige vegetatie, werd door Yves Saint Laurent opgedragen
aan een stichting voor de bescherming van bomen. In de voormalige werkplaats van Majorelle is nu een klein Berber-
museum gevestigd en onlangs heeft een museum van Yves St Laurent net zijn deuren in de tuin geopend. De
Majorelletuin is nu een van de meest aangename wandelingen van Marrakech.

Bezoek aan de Koutoubia, die al negen eeuwen lang Marrakech domineerd met zijn hoogte van zeventig meter

Bezoek de Ben Youssef Madrasa, oude Koranschool, gesticht door de Sultan Mérinide Abu el-Hassan in het midden
van de veertiende eeuw. Herbouwd in 1564-1565 door de Saadian Moulay Abdallah, de laatste maakte het de
belangrijkste Madrasah van de Maghreb. Meesterwerk van de kunst van Mérinide, het wordt gekenmerkt door de
rijkdom van de inrichting.

Bezoek ook aan het Bahia-paleis en de Moorse tuin. Dit
paleis bestaat uit een opvolging van binnenplaatsen en
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patio's beplant met bomen en bloemen, en straalt daarmee
een frisheid van rust uit.

Vrije Lunch.

Bezoek de Saadische Tombes, een bewonderenswaardig Necropolis van de zestiende eeuw. Dit mausoleum is een zeer
prachtig voorbeeld van decoratieve Moorse kunst.

Het bezoek eindigt onvermijdelijk in de soeks van de ambachtslieden en de plaats Djema El Fna. Grote, bruisende
esplanade van animatie, tegenover de ingang van de soeks waar men volkstroepen ontmoet, charmers van slangen,
handelaren in sinaasappelsap, acrobaten, waarzeggers, jongleurs ...

Diner is vrij ter eigen vervulling.

Dag 3: Marrakech- Ouarzazate -Skoura (240 Km)

Na het ontbijt, ontmoet je om 9.00 uur je chauffeur in een 4x4 land Cruiser bij Riad Slitine. Vertrek naar Ouarzazate /
Skoura via de col Tizin'Tichka bij het passeren van het Hoge Atlasgebergte. Deze zal je in eerste instantie volgen
voordat je een kleine weggetje volgt dat leidt naar Telouèt. Onderweg de beklimming en afdaling van de pas, met een
prachtig uitzicht op de vlakte van Marrakech en de Atlas. Als je de Atlas betreedt, worden de landschappen steeds
grandiozer met een prachtig kleurenpatroon.

Doorgang door Télouèt, een Berbers dorp waar een van de belangrijkste huizen de Kasbahs van Pacha Glaoui is.

Lunch ter eigen besteding. Suggestie : Tajine in Telouet (Auberge Télouèt bij Ahmed Boukhsas).

Daarna gaan jullie verder naar Ait Ben Haddou via Inmiter en Tameddakht.

Onvermijdelijk passeer je de Kasbah van Ait Ben Haddou, een prachtig versterkt kasteel. Zo mooi dat het de ideale set
was voor veel filmscènes zoals "The Diamond of the Nile", "Lauwrence of Arabia", « Asterix-mission Cleopatra »«
Gladiator »...

Ingedeeld door UNESCO als Werelderfgoed is het ongetwijfeld de meest indrukwekkende "Ksar" van heel Zuid-
Marokko. Daarna verder naar Skoura.
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Dag 4: Skoura – Boumalne

Na het ontbijt vertrek naar Boumalne via de weg van duizend en een Kasbahs. Bezoek aan Kelaa M'Gouna, een stad die
bekend staat om zijn parfums en cosmetica op basis van rozenwater en de beroemde Dadeskloven.

Daarna verder naar Boumalne. 

Aankomst in Boumalne aan het einde van de namiddag. 

Dag 5: Boumalne - N'Kob-Agdz (100 Km)

Na het ontbijt vertrek om 08:00 uur naar N'Kob via de pas van Tizin'tazazart.

Dorpen, Kasbahs, Berberse nomaden, panoramische uitzichten, contrasterende kleuren ... zijn de componenten van je
reisroute vandaag. Aan het einde van de tocht wordt het dal iets wijder om plaats te maken voor schitterende
rotsformaties.

De landschappen zijn fantastisch, de perspectieven veranderen voortdurend op de kleine plooien van de berg, waar de
palmbomen zich nestelen op vreemde kliffen met verrassende kleuren. Vanaf de top van de Tizin'tazazart-pas wordt je
een prachtig maanlandschap aangeboden voordat je afdaalt naar N'Kob.

Van hieruit heb je mooie panorama's op de palmbossen van N'Kob en de omliggende bergen

Vrije lunch. 
Suggestie: Restaurant Kasbah Baha-Baha in N'Kob.

Aankomst na de middag op Agdz. Check-in in Dar Qamar, een prachtig pension genesteld in de Palm Grove van de
Draa Valley. Het is een van de grootste palmbossen in het zuiden en verspreidt zich langs de rivier de Draa naar
M'hamid.

2026-02-04 06:31 Now Boarding 3  /  6



Dag 6: Agdz-Vallee Du Draa-M’Hamid (190 Km)

Na het ontbijt vertrek om 9.30 uur naar Zagora, langs de Draa-vallei. Een route bezaaid met prachtige ksour en
kasbahs en begrensd door een bijna ononderbroken lint van palmbossen en akkers.

De stad rijden we door en daarna verder naar Tamegroute, 15 km ten zuiden van Zagora.

Bezoek aan Tamegroute, de beroemde moskeedaken met groene tegels en een witte minaret, de madrasa (= Koran
huis) en de beroemde bibliotheek gesticht door de heilige Abu Nasr in de 17e eeuw en die nog steeds een negen
eeuwen oude manuscript herbergt, evenals kostbare wetenschappelijke verhandelingen, religieuze werken en boeken
van wetenschappen en astrologie ...

Vrije lunch onderweg. Daarna verder naar M'hamid.

Aankomst in M'Hamid in de namiddag. Stop in Dar Azawad waar je de tijd hebt om uit te rusten en af te koelen bij het
zwembad van dit prachtige pension.

Vervolg uw weg naar Bivouac. Het ligt in het zuidwesten van M'Hamid, in het hart van de zandduinen van Erg Lihoudi,
waar jullie Sahara-bivak is.

Diner onder duizend en één sterren. 

Dag 7: Bivouac - Woestijnwandeling – Ouarzazate (230 Km)

Begin de dageraad met een kamelentocht naar de hoge duinen om de zonsopgang te aanschouwen. Het oranje zand
dat bij zonsopgang goudkleurig wordt, zal een van de hoogtepunten van je reis zijn. Daarna terug naar het bivak voor
het ontbijt.

Na je ontbijt, ga met je gids en zijn dromedarissen voor een nomadisch uitje naar het hart van de woestijn. De bagage
wordt vervoerd in je 4x4. Jullie zullen genieten van het geluid van de stilte van de woestijn en het contrast van de
kleuren van zand. Een wandeling van 2 uur in de duinen tot de aankomst in de oude Kasbah van Mhamid. Uw
chauffeur zal jullie ontmoeten met de bagage voor een bezoek aan Ksar Bounou.

Je zult versteld staan van het verschil tussen de Berbers van Bounou, de Arabieren van Ouled Driss, de oude nomaden
van het oude M'hamid en de belangrijke rol van de Joodse aanwezigheid lang geleden.

Je zult de geschiedenis van caravans ervaren met de handel in de Kasbahs, maar ook de geschiedenis van de slavernij in
Afrika. Thee wordt aangeboden bij aankomst.

Het ligt in het hart van een prachtige oase die julie verwacht voor een picknicklunch, speciaal voor jullie, bestaande uit
salades, gegrild vlees en seizoensgebonden fruit met thee of koffie.
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Ingedeeld door UNESCO als Werelderfgoed is het ongetwijfeld de meest indrukwekkende "Ksar" van heel Zuid-
Marokko. Daarna verder naar Skoura. 

Dag 8: Ouarzazate - Marrakech

Na het ontbijt, vrije ochtend om te ontspannen bij het zwembad of bezoek Ouarzazate, de souks, zijn Joodse wijk. 

Bezoek aan de Kasbah van Taourirt; voormalige residentie van Pasha Glaoui aan het begin van de 20e eeuw. Dit is een
typisch voorbeeld van aarden architectuur. Geclassificeerd als een historisch monument. Zijn gerestaureerde gevels
zijn prachtig bewerkt met ingesneden geometrische motieven, uitgehouwen in aarde.

Daarna verder naar Marrakesh. Onderweg passeren jullie Ighrem, Taddart en Toufliht. 
Vrije lunch ter eigen besteding.

Aankomst in Marrakech aan het einde van de namiddag. 

Dag 9: Marrakech - Brussel

Aangezien jullie een late vlucht hebben kunnen de bagages in de Riad blijven en kunnen jullie je verder ontspannen aan
het zwembad. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen de kamers behouden worden tot vertrek. 

Daarna brengt een transfer jullie naar de luchthaven.
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